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INHOUD  

De Gezondheid is belangrijk 
  

Gezond zijn is belangrijk om belangrijk te leven.  
Als je hart klopt wil dit zeggen dat je goed bent, maar je moet ook gezond eten : 

rauwe wortels en sla. 
Je kan ook naar een diëtist gaan om te zien of  uw gewicht nog juist is. 

Je moet ook bewegen : sport doen, lopen, verspringen en met de softbal gooien. 
Bewegen is goed voor de spieren, ik ga elke week naar de fitness om te trainen. 

Je moet ook af  en toe bij de dokter gaan, ook als je niet ziek bent. 
De dokter trekt bloed af, hij luistert naar het hart met een stethoscoop in zijn 

oren. 
Hij onderzoekt ook de longen en de lever met zijn computer. 

Ik heb geen schrik van een dokter. 
Behalve als hij mij pijn doet.  

  
Gedicht geschreven door Jan Minjauw, bewoner De Lork, Begijnenstraat, Molenbeek  


